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Tachtig jaar geleden was Edith Stein (1891-1942)in kamp Amersfoort; 
tachtig jaar geleden stierf zij in Auschwitz.                                              
Dat nodigt ons uit om over het leven van deze bijzondere vrouw na te 
denken die als joodse opgroeide, in de filosofie naar de waarheid zocht en 
deze uiteindelijk in Christus vond. 
Zij gaf gestalte aan haar leven als wetenschapper – voor vrouwen toen 
een weg vol hindernissen.                                                                            
Zij koos een leven als Karmelietes. Toen de Duitse machthebbers haar 
leven van haar eisten, offerde zij zich op voor verzoening en vrede. Het 
offer dat van haar werd gevraagd – onontkoombaar – verandert zij in een 
offergave: een offer, gegeven vanuit innerlijke vrijheid, plaatsvervangend 
voor haar joodse volk, verzoenend voor de daders en biddend voor de 
Kerk, haar familie en de Karmel. 
Veel aspecten van haar leven en leren zijn ook in onze tijd relevant.                                                   

Over de inleider:  
DDr.Mariéle Wulf (2 keer gepromoveerd) is associated professor aan 
de Theologische faculteit van de Universiteit Tilburg.                                         
Bovendien is zij pastoraal werkzaam in St. Gallen / Zwitserland. 
Mariéle Wulf is internationaal bekend vanwege 
haar onderzoek naar Edith Stein. 
Ze heeft talloze publicaties op haar naam staan. 
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