
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort - Vrouwevaert 
 
In 1444 was Geertge Arendts onderweg van de buurtschap Duijst bij Nijkerk naar 
Amersfoort. Geertge zou in Amersfoort intreden in het Sint-Agnietenklooster. Zij had niet 
veel bij zich, maar wat zij wel bij zich droeg was een pijpaarden Mariabeeldje. Voordat zij het 
klooster binnen ging, wilde Geertge het beeldje kwijt, zij vond het namelijk maar een lelijk 
beeldje. Geertge Arendts gooide het Mariabeeldje bij de Kamperbuitenpoort in de gracht en 
ging het klooster in. 
 
Enkele dagen later werd het beeldje gevonden door Margriet Ghysen, een dienstmeisje, zij 
zag het beeldje liggen onder het ijs. Het was winter en bijna Kerstmis. Het dienstmeisje had 
drie keer een visioen gehad waarin haar werd verteld dat ze naar de plaats moest gaan waar 
zij nu het beeldje had gevonden. Het dienstmeisje nam het beeldje mee naar huis. Thuis 
aangekomen gaf zij het beeldje een mooi plekje en stak er een kaars bij aan. De kaars 
brandde drie keer zo lang als alle andere kaarsen. Het dienstmeisje moest dit verhaal kwijt, 
nam het beeldje mee en ging op weg naar haar biechtvader Jan van Schoonhoven, een 
karmeliet. Hier liet zij het beeldje achter en haar biechtvader bracht het beeldje onder in de 
Onze Lieve Vrouwekapel. 
 
Na de vondst van dit beeldje kwamen er 
duizenden pelgrims uit binnen- en buitenland 
naar Amersfoort en werd de stad het 
belangrijkste bedevaartsoort boven de rivieren. 
In de loop van de eeuw werden er verschillende 
mirakelen (wonderen) toegeschreven aan het 
beeldje.  
541 van deze wonderen werden opgetekend in 
het Mirakelboeck. 
Een aantal jaren na de vondst, rond het jaar 
1460, werd voor dit mirakel de Onze Lieve 
Vrouwekerk gebouwd. Deze kerk werd in 1787 
verwoest door een explosie. Wat gespaard bleef 
was de Onze Lieve Vrouwetoren. Deze toren 
bepaalt tot op de dag van vandaag het 
stadsbeeld van Amersfoort! 
 
Traditiegetrouw vindt op de eerste zaterdag na 
Hemelvaart, dit jaar op 20 mei, in alle vroegte 
de Vrouwevaert plaats. Een stille bidtocht rond 
de binnenstad van Amersfoort. 


